
V.Z.W. TOERISTISCHE WIELERCLUB HOEKSKE MALEIZEN 

BESTAAT 35 JAAR 

1976 - 2011 
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Door wat gezondheid probleempjes mijnerzijds is het me niet gelukt om in januari de nieuwsbrief 

te maken vandaar dat de 1ste nieuwsbrief van dit jaar nu pas uitkomt. 

 

Iedereen is de winter met al zijn sneeuw en kou inmiddels wel weer beu. 

Als is het dan nog wel koud en vriest het zo af en toe toch worden de 

fietsen weer opgepoetst en uit het wintervet gehaald. Ook het wintervet 

wat zich zo hier en daar bij ons heeft vastgeplakt willen we graag weer 

kwijt.  

Sommigen zijn al druk aan het trainen om er op de openingsrit van ons 

jubileumjaar weer fris als een hoentje bij te staan.  
 

ALGEMENE VERGADERING 

Zoals jullie weten vind de algemene vergadering plaats op vrijdag 11 februari.  

We hopen weer op een talrijke opkomst.  

Op de vergadering wordt ook de uitslag van de enquête bekent gemaakt. 

 

NOG  EXTRA BESTUURSLEDEN GEZOCHT 

Met het nieuwe fietsseizoen voor de deur heb je, misschien mede na aanleiding van je ingevulde 

enquête, nog extra ideeën of suggesties. 

Wil je mee de toekomst van je club bepalen en ons team compleet maken,  

kom dan samen met ons 1x in de maand een avond vergaderen. 

Guy Borghans heeft zich in december aangemeld als nieuwe bestuurslid wie komt hem helpen?  

Waarom fietsen zo handig zijn 

Fietsen worden niet zwanger. 

Je kunt je fiets elke dag van de maand bestijgen.  

Een fiets heeft geen familie.  

Een fiets piept alleen als er echt iets mis is.  

Je kunt je fiets aan een vriend lenen (en andersom) zonder gelazer.  

Een fiets kan het niet schelen hoeveel andere fietsen je hebt gehad.  

Je komt altijd tegelijk met je fiets aan op het hoogste punt.  

Het zal een fiets worst zijn of je naar andere fietsen kijkt.  

Fietsen vinden het prima als je fietsbladen koopt.  

Als je fiets te moeilijk te berijden is, kun je dat eenvoudig oplossen.  

Als je op je fiets scheldt, hoef je niet je excuses aan te bieden voor je hem opnieuw kan 

berijden.  

Je kunt zo lang fietsen als je wilt zonder dat je fiets gaat klagen.  

Je kunt stoppen met fietsen wanneer je maar wilt zonder dat je fiets gefrustreerd raakt.  

Je ouders houden geen contact met je oude fiets als je al lang een nieuw hebt.  

Een fiets beledigt je niet als je niet goed kunt fietsen.  

Je hoeft niet te douchen voor je je fiets mag gebruiken.  



Om te fietsen heb je als bescherming alleen een fietshelm nodig en zelfs dat is niet 

verplicht.  

Een fiets is niet "mode bewust".  

Een fiets zal zich dan ook niet drie keer per dag om kleden.  

Een fiets zal zeker geen fan zijn van bijvoorbeeld "Matt Damon" of "Ben Trekvlek".  

Een fiets staat met beide wielen op de grond en heeft dus geen zweverige plannen en/of 

ideeën.  

Een fiets zal zichzelf nooit te dik vinden.  

Als een fiets goed onderhouden wordt, ziet ze ook na 20 jaar er nog goed uit.  

Een fiets heeft nooit een hoge(re) opleiding en dus ook niet denken dat ze beter is.  

Een fiets gaat niet met je beste maat er vandoor.  

Een fiets zal je niet dwingen tot het dragen van kleding die je zelf eigenlijk niet mooi vind.  

Een fiets kan wel "nee" accepteren en zal niet gaan janken.  

Een fiets ergert zich niet als je een boer of scheet laat.  

Als je een 2e hands fiets koopt, zal ze het niet over de prestaties van de vorige eigenaar 

hebben.  
 

 

Wij heten de volgende nieuwe leden een 

hartelijk welkom toe en wensen ze veel 

fietsplezier in onze club. 

 

Willy De Weyer, Kristof Degrijse, 

Marie-Rose Huygen, Daniël Smets, en  

Sofie Wijnants. 
 

Wij feliciteren de jarigen van de afgelopen 

maand januari en van de maand februari. 

09 januari Kurt De Lannoye 

18 januari Marc Pieret is 50 geworden 

18 januari Sofie Pieret  

 
16 februari Daniël Feytens 

18 februari Danny Taymans 

20 februari Raf Casteleyn 

25 februari Adri van Hoeve 

 

  

OPENINGSRIT ZATERDAG 26 FEBRUARI 

VERTREK OM 13.00UUR  

vanaf de parking bij Stephane Charlier 

 

 
 

Zo dit was het weer voor deze keer, de kop is 

eraf. Bedankt voor de aandacht.  

Hebben jullie suggesties voor wat jullie weleens 

in de nieuwsbrief willen lezen, laat het mij 

weten. 

Heb je ergens iets interessants gelezen op of 

over het fietsen dan is dat uiteraard ook welkom. 

Alle kopij kun je sturen naar: 

secretaris@twc-hoekske-maleizen.be 

of naar mijn thuisadres, 

Hollandstraat 25 

3090 Overijse 

Tot de volgende keer. 
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